Lesbrief ‘Fantasiekenhuis’

Hartelijk dank voor het downloaden van de lesbrief. Deze hoort bij de voorstelling
”Fantasiekenhuis” waarin heel veel (moderne) jeugdboeken verstopt zitten.

Het allerbelangrijkste is om kinderen nieuwsgierig te maken naar de boeken, zodat ze die
zelf willen gaan lezen. In “Sterke Verhalen” zitten veel klassiekers, in deze voorstelling zitten
allemaal boeken die de jeugd erg aanspreken.

Boeken die in de voorstelling verstopt zitten

Ministerie van oplossingen - Sanne Rooseboom (schrijfster kinderboekenweekgeschenk 2023)
Boutje van de rommelberg — Mirjam Oldenhave

Otje — Annie M.G. Schmidt

De Nietsmachine — Stefan Wolters & Barbara de Wolf

Een huisje vol spullen van een ‘uitvinder’. Een bijzonder boek met een rode kaft. Een goud-
staaf die is omgesmolten tot een gouden beeld en dieren als vrienden die helpen. Het
fluitketelorkest en de pillenmachine, gemaakt van afval, dat is een “Mooie Boel”. En Boutjes
vriendin Sisi komt terug als een blik sinas (Fanta-sie)...

Kronieken van Narnia — C.S. Lewis Hier zijn meerdere delen van verfilmd.
Pinokkio — Carlo Collodi Hier zijn meer tekenfilms / films van verschenen.
Een betoverd land achter de kleerkast. En de blauwe fee verschijnt aan Pinokkio.

Kapitein Onderbroek — Dav Pilkey Animatiefilm en tekenfilmserie van gemaakt.
Sjors en Harald verzinnen hun avonturen in de boomhut. En er zat een maffe superheld in
het verhaal met een onderbroekentruc. Het schetenlied komt uit de animatiefilm.

Nevermoor — Jessica Townsend Vrouwelijke variant op Harry Potter

De magische apotheek — Anna Ruhe & Claudia Carls

Dit gebeurde allemaal echt — Joukje Akveld

Een ongelooflijk verhaal, een kast vol pillen die allemaal iets anders met je doen, dat lijkt wel
een a-pot-theek. Een Wondersmid die magie bottelt zoals dat in Nevermoor gebeurd (een




hele leuke serie met al 3 boeken en heel fantasievol). Maar dit “gebeurde allemaal echt”,
want het is verzonnen. De titel van dit boek wordt letterlijk gebruikt in de voorstelling.

Mathilda en de boekdwalers — Anna James
Trilogie over een meisje dat door allerlei klassieke verhalen kan dwalen. Dé inspiratie voor
deze voorstelling. Met inkt die uit de bronboeken verdwijnt.

Reisbureau Wereldvreemd — L.D. Lapinski

In deze trilogie ga je via koffers naar allerlei werelden om avonturen te beleven. Ook hier is
de vuurtoren een belangrijk element. Ook hier verdwijnen werelden in het Niets doordat
magie gebotteld wordt.

Het oneindige Verhaal — Michael Ende Dit boek is verfilmd (3 delen).
Bastiaan Balthazar Boeckx. Het symbool van de slang (Auryn) op het rode boek. En nog meer
verwijzingen in de voorstellingen naar deze klassieker, waaronder de titel ‘Fantasiekenhuis’
(Fantasié). Verder is de dreiging dat alles in het grote Niets verdwijnt afkomstig uit dit boek.

Doctor Proktor en de Teletijdtobbe — Jo Nesbo Dit boek is verfilmd.

Floddertje — Annie M.G. Schmidt

De Kleine Kapitein — Paul Biegel

Mot en de metaalvissers — Sanne Rooseboom

De Kameleon — Hotze de Roos Dit is ook verfilmd.

De badkuip en de verschillende naambordjes. De truc met zeepsop. De kleine Kapitein speelt
net als Bulle (Teletijdtobbe) op een trompet.

Max en de Maximonsters — Maurice Sendak Dit boek is verfilmd.

De GVR — Roald Dahl Dit boek is verfilmd.

De Tovenaar van Oz — L. Frank Baum Meer (teken-)films van gemaakt.
Lampje — Annet Schaap Verfilmd als 4-delige serie.
Kikker — Max Velthuijs

Meester Kikker — Paul van Loon Dit boek is ook verfilmd.

Max gaat net als de Kleine Kapitein weg met een boot de zee op tot hij bij een eiland komt.
Daar kijkt hij in de gele ogen van het Maximonster die vervolgens een weg vormen (een pad
met kikkers) naar de grote tovenaar met het gele oog (van Oz): Vuurtoren. De GVR bottelt
magie tot dromen.

De kat met de hoed — Dr. Seuss Dit boek is verfilmd.
Horton hoort een Hun — Dr. Seuss Dit boek is verfilmd.
Angry Birds stripboeken Game / Animatiefilms




De rood/wit gestreepte hoed is natuurlijk van de kat met de hoed. De olifant verwijst naar
Horton. En alles rijmt. Wil je spelen met taal, mogen de boekjes van Dr. Seuss niet
ontbreken. Niet iedereen houdt van lezen, dus zijn stripboeken voor veel kinderen een
goede start. Zoals de grappige Angry Birds serie. En natuurlijk de Donald Duck(-tape)!

Gozert — Pieter Koolwijk

Superjuffie — Janneke Schotveld

Moppenboeken: Lachen, GIEREN, brullen

De vogel van Decibel (Koning van Katoren) die heel druk meedoet. “Wil jij mijn Gozert zijn?”.
De hoofdpersoon in deze voorstelling zit ook in een ‘opvang’ en wordt verzorgd door zijn
tweelingbroer. Wanneer ben je raar? Lees ook het vervolg “Luna” in een adem door!
Voordat je dieren kunt verstaan, moet je wel eerst een krijtje eten! En deze gier heeft gevoel
voor humor... Kinderen die beginnen met lezen zijn dol op moppenboeken en beginnen
daardoor automatisch met voorlezen, want ze hebben direct succes (TIP!).

De waanzinnige Tandarts — David Walliams
De Chocoladetandarts — Tosca Menten

De smoezenkampioen — Carry Slee

Lekker snoepen bij de tandarts.

Koning van Katoren — Jan Terlouw Dit boek is verfilmd.

Koning Eddie — Andy Riley

Brief voor de koning — Tonke Dragt Dit boek is als serie uitgebracht op Netflix.

De Grijze jager — John Flanagan

Scheetman lost het op — Adam Wallace Grappig voor de onderbroek...eh...
onderbouw

Doctor Proktor’s schetenpoeder — Jo Nesbo Dit boek is verfilmd.

Minions stripboeken Animatiefilms, maar ook als strip!

Koning Eddie van Katoren moet opdrachten uitvoeren, net als Stach uit het beroemde boek.
Net als Stach is hij een wees, zoals ook de hoofdpersoon uit de Grijze Jager. De slechte
Nurbizoon en Eddie zelf komen natuurlijk uit de serie over de gelijknamige koning. De draak
wordt verslagen dankzij een scheten-koor. Humor die kinderen nog steeds heel grappig
vinden: Kapitein Onderbroek (de Fartiture-muziek), Schetenpoeder, Scheetman en het
Scheetgeweer (Minions).

Sjakie en de chocoladefabriek — Roald Dahl Dit boek is vaker verfilmd.
Sjakie en de glazen lift — Roald Dahl
Abeltje — Annie M.G. Schmidt Dit boek is verfilmd.

De Astronaut — Liesbet Segers




André het astronautje — André Kuipers (en andere boeken van hem)
Ellendige avonturen van de kinderen Boudelaire - Lemony Snicket Dit boek is verfilmd.

Kauwgum kauwen + muziek uit de film. In de glazen lift zetten we onze astronautenhelm op
en worden we gelanceerd. Lemon + Snickers verwijst natuurlijk naar de beroemde serie.

Peuzel het boekmonster — Emma Yarlett

Pas op, dit boek bijt! — Nicola O’Byrne

Er zit een monster in je boek — Tom Fletcher

Boeken die worden opgevreten, gaten die erin zitten. Er blijft niets over! En zo zijn er nog
veel meer hele leuke monsterboeken voor de onderbouw.

Ik ben Krik, krik ben ik — Hannah Verboom

Over een kleine mol die wil weten wie er op zijn kop gepoept heeft — Werner Holzwarth &
Wolf Erlbruch

De eekhoorn legt een ei, en andere fabels — Janneke Schotveld

Een eekhoorn die zingt en een ei legt. Die een mol tegenkomt met een drol op zijn hoofd.
Tip: Lees ook ‘2 vechtende eekhoorntjes’ van Rachel Bright.

Ik wou dat ik Anders was — Paul Biegel
Dummy de mummy — Tosca Menten
Rupsje Nooitgenoeg — Eric Carlyle

Act met rups die een vlinder wordt.

Boomhut van x-verdiepingen — Andy Griffiths & Terry Denton
Uiteindelijk blijkt alles zich af te spelen in een boomhut. De plek waar je per definitie je
fantasie de vrije loop laat gaan. En natuurlijk de Reuze-banaan!

Waar is Wally? — Martin Handford
Letterlijk op zoek naar zijn broer. En het kostuum van de hoofdpersoon in de voorstelling.

Het vreemde verhaal van dr. Jekyll en meneer Hyde — Robert Louis Stevenson

Jacco en Hidde Verberg zijn een directe verwijzing. Ze blijken in de voorstelling dezelfde
persoon te zijn. Deze personages komen vaak terug in films, ook de nieuwere Marvel-films.
In 2019 opnieuw vertaalt en uitgegeven met slechts 112 pagina’s. Wie weet willen ze dan
ook de piratenklassieker ‘Schateiland’ lezen van dezelfde schrijver!




Verwijzingen voor volwassenen

Er zitten ook wat algemene verwijzingen in voor de scherpe kijker. Zijn deze je opgevallen?

Batman De bad-man en zijn bad-mobiel.

Titanic Naambordje & “lk ben de koning van de wereld”
20.000 mijlen onder zee Naambordje ‘Nautilus’ met kapitein Nemo - Jules Verne
Asterix & Obelix “Als kind in de zeep gevallen.”

In de ban van de ring — Tolkien Reis naar Midden-aarde.

Star Wars Keizer Nurbizoon is Darth Vader.

Onder- en Bovenbouw

Stefan Wolters
%) Barbara de Wolf

De Niets

machine

Op zolder lag veel ‘rommel’, maar met fantasie maak je er iets van!
Bijvoorbeeld een Nietsmachine. Dat is ooit bedacht door Rube Goldberg:
Onzinmachines als cartoon. Mensen gingen dit nabouwen en gebruikten
al snel hun fantasie om zelf van alles te verzinnen.

Eigenlijk is het de “Kettingreactie” zoals je die bijvoorbeeld in het Nemo-
museum elke dag live kunt zien.

https://inventorsoftomorrow.com/2021/02/23/build-a-simple-rube-goldberg/

Klokhuis-aflevering: https://studio.hetklokhuis.nl/project/110/Kettingreactie

Mogelijke opdrachten,
bijvoorbeeld voor een crea-middag:

# Bouw een junkbot, een robot van afval. Bijv.
https://www.sciencebuddies.org/teacher-
resources/lesson-plans/junkbots

“ Bouw een Rube Goldberg Machine.



https://inventorsoftomorrow.com/2021/02/23/build-a-simple-rube-goldberg/
https://studio.hetklokhuis.nl/project/110/Kettingreactie
https://www.sciencebuddies.org/teacher-resources/lesson-plans/junkbots
https://www.sciencebuddies.org/teacher-resources/lesson-plans/junkbots

An Automatic Back Scratcher
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Fantasievogel

In de voorstelling zat een ‘vogel van decibel’, een maffe gier.

Opdracht onderbouw:

1) Teken en kleur je eigen Fantasie-vogel.
2) Geef hem/haar een mooie naam.
3) Bedenk in welke wereld het leeft.

Opdracht bovenbouw:
Bedenk je eigen humor-journaal.

1) Zoek een aantal grappen / moppen die jij heel leuk vindt op.

2) Herschrijf de moppen zodat ze door de nieuwslezer verteld
kunnen worden. In plaats van “Jantje ging naar school” wordt
het dan “vanmorgen is een kind op school...”

3) Lees het humor-journaal aan elkaar voor ©




Bovenbouw

Citaten

Veel mensen die verhalen schrijven of beroemd zijn geworden vanwege hun vakkennis,
leven door in de manier waarop we hun woorden gebruiken. Als iemand iets zegt of schrijft
en jij gebruikt dat in je verhaal, dan ben je aan het citeren.

Als je een boek schrijft moet je altijd vertellen dat je een citaat gebruikt en van wie het is. Zo
kun je ook een stukje tekst van een liedje citeren. Of een gedeelte van een gedicht.

In de voorstelling zaten een paar citaten. Van wie zijn deze:

0 “Want als je geluk hebt kan de fantasie van één iemand de werkelijkheid van een
miljoen anderen veranderen!”
% “Fantasie is een mensenrecht!”

“  “Wel jammer dat fantasie iets is dat velen zich niet kunnen voorstellen...”

“  “Want een wonder is een boek dat tot leven komt in de persoon die het leest.”

= “Er zijn maar 2 manieren om te leven: Doen alsof niets een wonder is en doen alsof
alles een wonder is.”

% “Logica brengt je van A naar B, maar fantasie brengt je overal!”

Waarom zijn deze citaten schuin gedrukt en staan ze tussen “aanhalingstekens”?

Citaten zijn vaak heel grappig. Vooral als ze maar 1 of 2 zinnen lang zijn en een ‘wijsheid’ weergeven:
Een spreuk. Spreuken werden altijd gebruikt om mensen iets te leren. Zo heb je in de Bijbel zelfs een
heel boek vol met wijze spreuken.

1. Neem een onderwerp waarover je meer wilt weten. Bijvoorbeeld ‘tijd’.
2. Ga naar www.citaten.net (of een andere site) en kijk welke citaten gaan over tijd.
3. Kies de leukste uit en schrijf daar een kort verhaaltje mee.
4. Lees dit verhaaltje aan elkaar voor. Je houdt nu een ‘betoog’.
Taalspelletjes

Taal is niet alleen maar letters die woorden vormen. Taal is een gereedschap om mee te spelen. Zo
gebruikte Hidde “Donald-Ducktape”. En de Donald Duck maakt heel vaak woordgrappen.

Zoek online een woordenboek.
Kies een zelfstandig naamwoord waar je mee wilt beginnen. Het beste kies je een
samengesteld woord, zoals kraan + vogel = kraanvogel.

3. Knip het woord in stukjes: Kraan & Vogel.
Zoek nu in het woordenboek naar bijvoorbeeld ‘kraan’. Je krijgt dan allerlei woorden
te zien waarin het woord ‘kraan’ zit.

5. Hetzelfde doe je met ‘vogel’.

6. Nu kun je kijken of je nieuwe woorden kunt maken die grappig zijn.

Misschien kun je als klas een hele dierentuin verzinnen met allemaal grappige dieren.



http://www.citaten.net/

Of een stad met allemaal bijzondere huizen.

of ...

Klokko-reclame

Het Klokhuis heeft de rubriek “Klokko”. Maffe reclames voor producten die

niemand nodig heeft. Een grappige parodie op reclame voor volwassenen. Maar je “
hebt er ook veel fantasie voor nodig! L) e

Opdracht: Maak een Klokko-reclame-filmpje.

KLOKKO

Heel veel plezier,

Goochelaar Jan

Kijk voor meer leuke thema-voorstellingen op

WWWxGOOCHELAARJANNL




