
Hoe krijg jij een groen hart? Een beter ‘milieu’ begint bij jezelf! 

 
Lezen 
Handelingen 5:3-4 
 
Intro: Een man en vrouw hebben een stuk land. De volgelingen van Jezus delen in de begintijd alles 
met elkaar en het echtpaar verkoopt een stuk grond. Dat geld brengen ze naar de apostelen. Ze 
houden echter een deel achter en zijn daar niet eerlijk over. 
 
Petrus zei: ‘Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de heilige Geest bedrogen 
door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven 
te verkopen, en nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? 
Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf.’ 

 
Jakobus 5:1-6 (Bijbel in Gewone taal) 
 
Tegen rijke mensen wil ik nog dit zeggen: Begin maar vast te huilen en te jammeren! Want het zal 
slecht met jullie aflopen. Jullie geven niets van al jullie rijkdom aan arme mensen. Jullie laten je goud 
en zilver liever wegrotten. Jullie laten je kleren liever door insecten opvreten. Jullie willen alleen maar 
zo veel mogelijk geld hebben. Maar jullie vergeten dat het einde van de tijd dichtbij is. Dan zal 
duidelijk worden dat jullie niets van al jullie rijkdom weggegeven hebben. En dan zullen jullie 
vernietigd worden. Er zal niets van jullie overblijven. Jullie hebben de mensen die op jullie akkers 
werken en de oogst binnenhalen, niet voor hun werk betaald. Zij klagen bij God en smeken hem om 
hulp. En jullie kunnen er zeker van zijn dat onze machtige God hen hoort! Jullie hebben het hier op 
aarde altijd heel goed gehad. Jullie maakten je nergens druk om. Jullie veroordeelden onschuldige 
mensen. Jullie lieten hen zelfs doden, want ze konden zich toch niet tegen jullie verzetten. Maar het 
moment dat God jullie zal straffen, is dichtbij gekomen. Dan worden jullie gedood als schapen die 
geslacht worden!  

 
Efeziërs 4:17-32 (Bijbel in Gewone Taal) 
 
Daarom zeg ik tegen jullie: Lieg niet meer tegen elkaar, maar wees eerlijk. Want we zijn allemaal met 
elkaar verbonden, net zoals de verschillende delen van een lichaam met elkaar verbonden zijn. Als je 
boos bent, ga dan geen verkeerde dingen doen. Maar zorg ervoor dat je boosheid snel weer 
verdwijnt, dan kan de duivel geen invloed op je krijgen. Dieven moeten ophouden met stelen. Ze 
moeten eerlijk werk gaan doen. Met het geld dat ze dan verdienen, kunnen ze arme mensen helpen. 
Zeg geen slechte, negatieve dingen over mensen. Maar zeg, als het nodig is, dingen die het geloof van 
anderen sterker maken. Zeg iets dat mensen goeddoet. Doe de heilige Geest van God geen verdriet. 
De heilige Geest is in jullie aanwezig, als bewijs dat jullie bij God horen. Daardoor worden jullie gered 
op de dag dat God de christenen komt bevrijden. Alle woede en alle boosheid moet bij jullie 
verdwijnen, net als alle andere slechtheid. Schreeuw niet langer en vloek niet meer. Wees goed en 
hartelijk voor elkaar. En vergeef elkaar. Want God heeft ook jullie fouten vergeven, omdat Christus 
voor jullie gestorven is. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inleiding 
 
Als je je verdiept in het thema ‘groen’ en ‘duurzaam’, kom je veel zin en onzin tegen. Wat vooral 
opviel: Uiteindelijk draait alles om geld en de verlangens die daarachter schuilgaan. Poen is groen, 
dus groen krijgt snel een dubbele betekenis…  
 
Benieuwd wat de bijbel hierover zegt, kom ik op de volgende vragen uit:  

1) Waar verlang IK naar? 
2) Wat verlangt GOD van mij? 
3) Wat betekent dit voor mij? 

 

1) Waar verlang IK naar? 

Jezus zegt in Lukas: Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, 
maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van 
is, daar loopt de mond van over.(Lukas 6:45) 
 
Waar denk ik veel aan? 
 
[Zet kleine kliko neer met hart-symbool. Doe open en doe er ‘verlangens in: Laat 
mensen een verlangen noemen en doe een papier in de kliko.]  
 
Je begrijpt: Wat erin gaat, komt er ook weer uit. Je kunt geen dingen eruit halen die er 
niet inzitten. En je kunt het ‘afval’ in je hoofd ook niet scheiden... Jezus zegt: Wat de 
mond uit gaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. Want uit het hart komen 
boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dát maakt een 
mens onrein, niet eten met ongewassen handen.’(Matheus 15:18-19 / Markus 7:21) 
 
Verlang ik naar wat goed is? 
 
In Spreuken staat: Eigenwijze mensen doen alleen wat ze zelf verlangen. Ze verzetten zich tegen 
goede raad. (Spreuken 18:1 BGT. Cursief HSV)  
 
Verlang ik naar wat goed is? 

Het begint al in Genesis: En de HEERE zag dat de slechtheid van de mens op de aarde groot was, en 
dat al de gedachtespinsels van zijn hart elke dag alleen maar slecht waren. (Genesis 6:5 HSV) 

Verlang ik naar wat goed is? 
 
En in 2 Timotheüs: De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze 
zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze 
zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en 
onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, (2 
Timotheüs 3:2-5) 
 
Poeh! Ze schreven het vroeger op zonder er doekjes om te winden: Ons probleem is ons hart. God 
weet dat, Hij kent ons. David zegt in Psalm 38 “Heer, al mijn verlangens zijn U bekend, mijn zuchten is 
U niet verborgen.” (Psalm 38:10) 

Jezus zei tegen de Farizeeën: ‘U wilt bij de mensen voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw 
hart.(Lukas 16:15) Want Jezus doorzag hun gedachten en zei: ‘Waarom hebt u zulke boosaardige 



gedachten? (Mattheüs 9:4). Dat is het probleem van Ananias: Hij bedriegt niet alleen de mensen om 
hem heen, maar ook God.  

Dat is dom, “Want God weet wat ons van binnen bezighoudt. En hij beoordeelt onze gedachten en 
verlangens. God ziet iedereen. Niets en niemand blijft voor hem verborgen. Vergeet dat niet, want hij 
zal over ons rechtspreken.(Hebreeën 4:12-13 BGT). Bij Ananias deed Hij dat direct. 

God kijkt dus naar je hart. Hoe is het daarmee? Verlang ik naar wat goed is? 
 
Wij weten wat goed en wat fout is. Maar waarom doen we dat vaak niet? Is het een kwestie van 
‘willen’? Ik denk van wel. Als je iets echt wilt, doe je dat ook. De vraag is: Wat wil ik? Waar verlang ik 
naar? Waar is mijn hart op gericht? 
 
Verlang ik naar wat goed is? 
 
Vaak is ons hart gericht op geld. Hebben we genoeg, dan gaan we graag met vakantie. Als het kan 
met het vliegtuig. Dat heb ik toch verdiend? Hebben we geld, kopen we kleding: Elk seizoen wat 
nieuws. Daar hangt het toch voor? Uitverkoop! Dat kan ik toch niet laten hangen?  
 
Zo kun je eindeloos doorgaan: Leuke dingen verzinnen en argumenten geven waarom je ze moet 
doen. Maar de Bijbel waarschuwt voor een valkuil: Voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het 
geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit 
meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, 
staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan allerlei dwaze en schadelijke 
begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle 
kwaad is geldzucht. (1 Timotheüs 6:6-10). 

Als je vermogen stijgt, stijgt ook je hoogmoed, zegt Hosea: Ik heb hen op weidegrond gebracht en ze 
raakten verzadigd. Maar toen ze eenmaal verzadigd waren, werden ze hoogmoedig en vergaten ze 
Mij. (Hosea 13:6) Die waarschuwing staat ook al in Deuteronomium: Dat u dan niet in uw hart zegt: 
Mijn eigen kracht en de macht van míjn hand heeft dit vermogen voor mij verworven. 
(Deuteronomium 8:17 HSV) En in Ezechiël:  Door uw grote wijsheid in uw handel hebt u uw 
vermogen vermeerderd en is uw hart hoogmoedig geworden vanwege uw vermogen. (Ezechiël 28:5 
HSV).  
 
Wij zijn een rijk land. Zijn wij hoogmoedig geworden? 
 Lees thuis nog eens Jakobus 5 en laat het even bezinken. 

Verlang ik naar wat goed is? 

Daarom waarschuwt Jezus ons voor de macht van geldzucht: Geen enkele knecht kan twee heren 
dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en 
de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’ De farizeeën, die geldzuchtig 
waren, hoorden dit alles aan en ze haalden honend hun neus voor Hem op. (Lucas 16:13-14).  
 
Haal jij ook je neus op voor wijze raad?  
 
Of besef je dat je als rijke Nederlander voorzichtig moet zijn? Als het verlangen naar een goed leven, 
en dus voldoende geld, in je hart leeft, waarschuwt de Prediker je: Wie van geld houdt, kan er niet 
genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte. 
(Prediker 5:9). Maak het concreet: Houd ik van mooie auto’s, krijg ik er geen genoeg van. Houd ik van 
reizen, krijg ik er geen genoeg van. Houd ik van leuke kleding, krijg ik er niet genoeg van. Zo kunnen 
we nog wel even doorgaan… 



Jezus zegt: Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven 
breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar 
breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.(Mattheüs 6:21) 
 
Als je hart gericht is op jezelf, en “meer” voor jezelf, “Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die 
genoeg heeft om van te bestaan maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet 
lijden? (1 Johannes 3:17 BGT) 

Als we vinden dat dingen moeten veranderen, zoals ons klimaat, moeten we daar naar verlangen. 
Dan moeten we dat willen. Willen we dat niet, is de oorzaak helder: Ons hart.  
 
 

2) Wat verlangt God van mij? 
 
Jezus zegt in zijn beroemde preek, de Bergrede: Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God 
zien.(Mattheüs 5:8 ). Zuiver van hart…wat is dat? Daar kun je allerlei antwoorden op verzinnen. 
Vanuit de filosofie, vanuit de ethiek. Maar wat zegt de Bijbel over een zuiver hart? 
 
In Deuteronomium zegt God: Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om Mij te vereren en mijn 
geboden na te leven; voor eeuwig zou het hun en hun kinderen goed gaan.’(Deuteronomium 5:29). 
Dat is nogal een belofte! 

Dat verlangen zie je ook in de Psalmen:   
Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de 
levende God. (Psalm 84:3).  
HEERE, ik verlang naar Uw heil; Uw wet is mijn bron van blijdschap.(Psalm 119:174 HSV).  
 
Is Gods wet de bron van mijn blijdschap?  

Zoals Jesaja zegt: Wij verlaten ons op U, HEER: wij gaan de paden van uw recht. Ons diepste 
verlangen is het uw naam te noemen, U aan te roepen. (Jesaja 26:8). Jezus vat dat samen met deze 
woorden uit Deuteronomium: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en 
met heel uw verstand. (Mattheus 22:37 / Deuteronomium 6:5). Over verlangens gesproken! 

Vind je dit flauwekul, krijg je de andere kant van de medaille. Zoals de Farao in Egypte. In Exodus 
staat 17x dat hij zijn hart verharde. Dan krijg je wat in Spreuken 28:14 staat: Welzalig is een mens die 
voortdurend diep ontzag heeft voor de HEERE, maar wie zijn hart verhardt, valt in het kwaad. (HSV). 
Gelukkig geeft Jeremia een tip voor een ‘verhard en boosaardig hart’: “Laat je besnijden voor de 
HEER, ontdoe je van de voorhuid van je hart” (Jeremia 4:4) Dat staat ook al in Deuteronomium: 
Besnijd dan de voorhuid van uw hart en wees niet langer halsstarrig. (Deuteronomium 10:16 HSV) 
 
[Doe het hart in de kliko. Als je puur voor geld of jezelf kiest, voor genot, luxe of gemak, dan gooi je je 
hart in de prullenbak. Met hetzelfde gemak gooi je het in de afvalbak… ] 
 
Neem daarom de tip uit Spreuken ‘ter harte’: Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, 
het is de bron van je leven. (Spreuken 4:23 NBV21) 
 

3) Wat betekent dit voor mij? 
 
Bij een ‘groene’ preek denk je aan een verhaal over klimaat, milieu, natuur. Misschien wil je  horen 
wat je precies moet doen. Wat goed en wat fout is. Maar zet één stap terug: Die natuur is een van dé 
manieren om God te leren kennen. Naast de Bijbel wordt de natuur ook een boek van God genoemd.  
 



God is aanwezig in Zijn Schepping. Zoals zijn Geest in de tempel van ons lichaam woont. Is het dan 
raar als ik denk aan Jezus die de tempel ingaat en daar de geldwisselaars wegjaagt? Jezus die zegt dat 
mensen van Gods huis een rovershol hebben gemaakt? Als wij niet denken aan God, maar aan Geld, 
hebben wij dan van deze aarde een rovershol gemaakt? (Johannes 2:15)  
 
Als Jezus zegt dat we God moeten liefhebben boven alles, geldt dat dan ook voor Zijn woning? De 
schepping waarin Hij zichtbaar is? En behalve God moet je ook je naaste liefhebben. Je buurman, 
maar misschien ook wel je naaste omgeving. Je milieu. En ver weg: De mensen die jouw spullen 
maken waarvan je weet dat het niet op de juiste manier gebeurd. 
 
Waarom doen wij niet wat goed is? Prediker weet dat: Vaak duurt het lang voordat iemand gestraft 
wordt voor een slechte daad. En dan denken de mensen: Het is niet erg om kwaad te doen.(Prediker 
8:11 BGT) Treurig is het ook dat de mensen steeds slechte dingen willen doen. Hun hele leven lang 
bedenken ze domme dingen, en dan gaan ze dood.(Prediker 9:3b BGT) 
 
Als we zonder God komen bij de situatie zoals die nu is, is het dan slim om te kijken welke richting 
God ons wijst? Wat belooft God ons?  
 
Jezus zegt vanuit de profetie van Jesaja 61 dat hij gekomen is om te genezen wie gebroken van hart 
zijn (Lukas 4: 18 HSV). Onze harten zijn gebroken, anders was het niet zo’n puinhoop op aarde. Dan 
hebben we blijkbaar Jezus nodig. Hij is het licht van de wereld en in Jesaja wordt al beloofd: als u uw 
hart opent voor de hongerigen, en de verdrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis 
opgaan, en uw donkerheid als de middag zijn. (Jesaja 58:10 HSV) God belooft dat we zullen stralen.  
 
[Draai kliko om en toon recycle teken: 3 pijlen = God, Jezus en de Geest.]  
 
Het is dus tijd dat Jezus je hart recyclet. Van een oud hart een nieuwe maakt. Je 
oude mens verandert in een nieuwe. Dat is duurzaam. En volgens God de enige 
manier. Door Zijn Geest veranderen ook je verlangens, dus recyclen die verlangens! 
Een beter milieu…begint bij jezelf. 
 
De Bijbel zegt: “Jullie zullen Mij zoeken en ook vinden, als jullie Mij tenminste met 
hart en ziel zoeken. (Jeremia 29:13). Laten we dus naar God toe gaan, vol 
vertrouwen in hem, en met een groot geloof. Want dankzij het offer dat Christus 
gebracht heeft, is al het kwaad uit ons hart verdwenen. En bij onze doop is ons lichaam helemaal rein 
geworden.(Hebreeën 10:22 BGT) Dat is nog eens recyclen! 
 
Wat dat betekent voor jou? Weet ik niet. Ik weet alleen dat jij Jezus moet zoeken voor jouw 
gebroken hart. Dat jij mag bidden om Zijn Geest die je hart verandert. Dan wíl je anders leven. Maak 
je andere keuzes. Welke keuzes? Dat is aan jou, maar God geeft wel tips.  
 
Bijvoorbeeld 1 Johannes 3: Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die zijn leven voor ons gegeven 
heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde 
in iemand blijven die genoeg heeft om van te bestaan maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster 
die hij gebrek ziet lijden? Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar 
waarachtig, met daden. (1 Johannes 3:16-18) 

Worden er op deze wereld mensen slecht behandeld? Onderdrukt? Door de manier waarop jij leeft?  
 
Dan moeten we liefhebben met onze daden. Wat dat voor jou betekent weet ik niet. Maar God geeft 
je deze tip via Paulus: Iedereen moet voor zichzelf besluiten hoeveel hij wil geven. Je moet van harte 
geven, en niet omdat het verplicht is. Want God houdt van mensen die met vreugde geven.(2 
Korinthe 9:7 BGT) 
 



Begin klein: Als je 1 km. fietst in plaats van met de auto gaat, en iedereen doet dat, dan bespaar je 7 
miljard km. We zijn met 7 miljard mensen, dus alle beetjes helpen. Als jij 1 kilo afval minder hebt en 
we letten daar allemaal op, gaat het om 7 miljard kilo!  
 
Zelfs het allerkleinste wordt groot als we het samen doen. Dus praat er over. Deel je verlangens. Doe 
het anders. Niet zoals Ananias voor de mensen om je heen. Wees eerlijk tegen jezelf en voor God.  
 
Zoals we lazen in Efeziërs 4: Lieg niet meer tegen elkaar, maar wees eerlijk. Want we zijn allemaal 
met elkaar verbonden, net zoals de verschillende delen van een lichaam met elkaar verbonden zijn. 
…  Wees goed en hartelijk voor elkaar. En vergeef elkaar. Want God heeft ook jullie fouten vergeven, 
omdat Christus voor jullie gestorven is. 

 
Gebed 
Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, verban mij niet uit 
uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg.(Psalm 51:12) 
 
 
Verlang jij het goede te doen? 
Neem de hand-out mee naar huis, lees de preek nog eens rustig terug op www……….nl 
Beantwoord de vragen eerlijk voor jezelf. Leg het voor God neer en praat er dan met anderen over. 
 
 
 

  



Hand-out 

1) Waar verlang ik naar? 

Jezus zegt: Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een 
slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is, daar 
loopt de mond van over.(Lukas 6:45)  
 
Waar denk ik veel aan? 
 
Wat de mond uit gaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. Want uit het hart 
komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dát maakt 
een mens onrein, niet eten met ongewassen handen.’(Matheus 15:18-19 / Markus 7:21) 
 
Verlang ik naar wat goed is? 
 
Voor wie tevreden is met wat hij heeft, is het geloof grote winst. Wij hebben niets in deze wereld 
meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen. Wij hebben voedsel en kleren, laten we daar 
tevreden mee zijn. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten 
prooi aan allerlei dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder 
doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. (1 Timotheüs 6:6-10). 

Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze 
te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen 
dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.(Mattheüs 6:21) 
 
 

2) Wat verlangt God van mij? 

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.(Mattheüs 5:8 ). 
 
Hadden ze altijd maar zo’n verlangen om Mij te vereren en mijn geboden na te leven; voor eeuwig 
zou het hun en hun kinderen goed gaan. (Deuteronomium 5:29) 

Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de 
levende God. (Psalm 84:3). HEERE, ik verlang naar Uw heil; Uw wet is mijn bron van blijdschap.(Psalm 
119:174 HSV).  
 
Is Gods wet de bron van mijn blijdschap?  

Tip: Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.  
(Spreuken 4:23) 
 

3) Wat betekent dit voor mij? 

Rovershol?  Geld   versus   God 
 
Jezus is gekomen om te genezen wie gebroken van hart zijn (Lukas 4: 18 HSV). 
 
Mag Jezus jouw hart recyclen?  
 
Mag de Geest je verlangens recyclen? 



 
 
Wat liefde is, hebben we geleerd van Hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook 
wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die 
genoeg heeft om van te bestaan maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet 
lijden? Kinderen, we moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met 
daden. (1 Johannes 3:16-18) 
 
Ga de komende tijd  eens na hoe je leeft: 

- Wat gaat goed?  
- Wat kan beter?  
- Wat moet anders? 

 
Dingen veranderen pas als je iets doet.  
 
Zelfs het allerkleinste wordt groot als we het samen doen, met 7 miljard mensen. Dus praat er over. 
Deel het verlangen. En doe het anders. 

Efeziërs 4: Lieg niet meer tegen elkaar, maar wees eerlijk. Want we zijn allemaal met elkaar 
verbonden, net zoals de verschillende delen van een lichaam met elkaar verbonden zijn. …   
Wees goed en hartelijk voor elkaar. En vergeef elkaar. Want God heeft ook jullie fouten vergeven, 
omdat Christus voor jullie gestorven is. 

 
Gebed 
Schep, o God, een zuiver hart in mij, vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, verban mij niet uit 
uw nabijheid, neem uw heilige geest niet van mij weg.(Psalm 51:12) 
 


